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From thg Clarion, Volumg 46, Mo, 22 Oetobyg

Gebed van een 65-plusser.

Heer, u weet zelf beter dan ik dat ik ouder

word en dat er een dag zal komen dat ik oud ben.
Bewaar me voor de noodlottige gewoonte te denken

dat ik over ieder onderwerp, bij iedere gelegenheid mijn
mening moet geven.

Verlos me van de neiging andermans zaken op te
knappen.

Help me om bedachtzaam te zijn en niet humeurig,
behulpzaam, maar niet bazig.

Weerhoud me ervan eindeloze bijzonderheden te
vertellen, geef me vleugels om snel ter zake te komen.
Verzegel mijn lippen wat betreft mijn pijnen en kwaaltjes.
Ze worden erger en met het klimmen der jaren neemt de
lust toe ze steeds weer voor anderen te repeteren.

Ik durf niet te vragen om een beter geheugen, maar wel
om een toenemende nederigheid en minder
zelfverzekerdheid als mijn geheugen in strijd schijnt te
zijn met het geheugen van anderen.

Laat me een beetje lief mogen blijven, niet een zuur oud
mens, maar iemand die prettig en gemakkelijk in de
omgang is.

Geef mij het vermagen om iets goeds te zien ap
onverwachte plaatsen en leer mif talenten ontdekken in
mensen in wie ik dat niet had verwacht.

En laat me, o Heer, ze dat dan ook ens vertellen.

Amen.

A Prayer of a 65-plus.

Lord, you know better than | that | am getting older and
that a day will come that | will be old.

Keep me from the fatal habit of thinking that |, at every
opportunity, have to give my opinion about every
possible subject.

Aid me to be thoughtful and not surly, helpful but not
bossy.

Keep me from telling endless little particulars, give me
wings to get down to business quickly.

Seal my lips about my pains and ailments.

They are becoming worse and with the passing of the
vears the desire increases to repeat them endlessly to
others.

I do not dare to ask for a better memory but for more
humbleness and less self-assurance if my memory seems
to be in contrast with the memory of others.

Let me remain lovable, not an old sourpuss but someone
who is a pleasure to be with.

Give me the ability to see something good in unexpected
places and teach me to discover the talents in people in
whom | never expected themn.

And Lord, let me be able to tell that to them.

Amen.

Translation by Ralph Winkel




